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Pictogrammen en gebaren
door Jezus

is het eeuwige leven Christus,
onze Heere.

maar | de genadegift | Gods

Want de bezoldiging | der zonde | is de dood,
[= het loon]
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richt je doe alsof je iets grijp naar | haal je hand | bots houd je wijs van draai met één hand steek met de
wijsvinger | aan iemand geeft je hart langs je nek | met hand op boven | een rondje (eeuwig) en | wijsvinger van
op twee naar doe daarna twee je linkerhand

vuisten beneden handen in de lucht in de

tegen handpalm van
elkaar je rechterhand

en andersom

Melodie

Er is (nog) geen melodie bekend bij deze Bijbeltekst
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