
 

Psalm 89 vers 8 
 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht; 

Wij steken ’t hoofd omhoog, en zullen d’ eerkroon dragen 

Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

[= lof/eer] 

[= genade] [= eer gegeven] 

[= kroon van overwinning] 

[= wat God wil] 

[= tot een Schild/tot bescherming op de plaats waar oorlog is] 

 

ETHAN 

De eerste helft van deze Psalm is een 
loflied op de HEERE en Zijn volk. Dit vers 
zingt hoe God als een Koning voor Zijn 
volk zorgt. Hij geeft de overwinning: nu 
al in dit leven en straks na dit leven: 
dan zullen Gods kinderen de kroon van 
eeuwige overwinning dragen.   
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