
 

Psalm 69 vers 14 
Gij hemel, aard’ en zee, vermeldt Gods lof; 

Laat al wat leeft, Zijn trouw en goedheid prijzen; 

Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 

En Juda’s steên herbouwen uit het stof. 

Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad; 

God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 

Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 

Zij die Zijn Naam beminnen, erf’lijk wonen. 

Dit vers gaat over Jeruzalem 
Dit vers wijst naar de hemel 

  

[= loven / eren] 

[= geven] 

[= steden] 

[= genade laten zien] 

[= nakomelingen] 

[= liefhebben] [= altijd blijven wonen] 

Gods lof vermelden = 
goed over de Heere praten 

 
Loof de Heere! 

Want Hij is goed en trouw 
(= Hij doet wat Hij belooft) 

[= plan / wil] 
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