
 

Psalm 22 vers 13 
Ik loof eerlang U in een grote schaar, 

En, wat ik U beloofd’ in ’t heetst gevaar, 

Betaal ik, op het heilig dankaltaar, 

Bij die U vrezen; 

’t Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 

Ten dis geleid, 

Wie God zoekt, zal Hem prijzen. 

Zo leev’ uw hart, door ’s hemels gunstbewijzen, 

In eeuwigheid! 

 

 

 

[= spoedig] [= menigte / groep mensen] 

[= bangst] 

[= Offer / Geef ik terug] 

[= dienen: liefhebben en gehoorzamen] 

[= maaltijd] 

[= getemd: de wil is in overeenstemming met Gods wil gebracht] 

[= tekenen van Gods gunst of genade] 

[= loven / eren] 
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