
 

Psalm 17 vers 4 
 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden 

Voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden, 

En hen beschermt in ’t grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak’ mij van omhoog; 

Bewaar m’ als d’ appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleug’len dekken. 
[= bedekken / beschermen] 

[= goede daden / zegeningen tot een wonder] 

[= beschermen / bewaren] 

[= tekeer gaan] 

[= Wil Uw hulp niet van mij wegnemen] 

[= oogappel / pupil] 

 

 

 

 

Deze Psalm is een gebed 
van David. Hij bidt God om 
bescherming en bevrijding 
van de vijanden. 
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