
 

Psalm 128 vers 1 
U mag men zalig heten, 

Dien ’s HEEREN vrees bekoort; 

Die, met een goed geweten, 

Steeds wandelt naar Zijn Woord. 

Gij zult uw nooddruft vinden 

Door d’ arbeid van uw hand; 

Wat g’ u moogt onderwinden, 

Komt, naar uw wens, tot stand. 

 

[= gelukkig noemen] 

[= aanlokt] 

[= leeft] 

[= onderneemt / doet] 

 
Nooddruft = 

Wat je nodig hebt 
om te leven 

 

Je bent gelukkig als je  
de HEERE vreest: als je Hem  

dient, liefhebt en gehoorzaamt! 
Daar geeft de HEERE 

Zijn zegen over. 
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