
 

 

Psalm 119 vers 53 
 

Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om ’t donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

[= te laten verdwijnen] 

[= zweren: beloven met een eed] [= hart] 

[= doen wat ik beloofd heb] 

[= blijvend zal onderhouden] 

In het donker laat een lamp je zien waar je lopen 
moet. Zo laat Gods Woord en wet zien hoe je leven 
moet. De dichter beloofde te leven overeenkomstig 
Gods Woord en wet. Hij bidt of God Zijn genade 
geeft om dit heel zijn leven te blijven doen. © www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent 
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