
 

Psalm 105 vers 2 
 

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 

Zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen; 

Beroemt u in Zijn heil’gen Naam; 

Dat wie Hem zoeken, nu tezaam 

Hun hart verenen tot Zijn eer; 

En zich verblijden in den HEER’.  

[= klanken/geluiden] [= wie het hardste juicht] 

[= verenigen/samenvoegen] 

[= samen] 

De (onbekende) dichter van deze Psalm zingt over 
Gods trouwe zorg voor Zijn Israël. De dichter 
roept op om God daarvoor te loven: door juichen 
en zingen de Heere eren en je in Hem verheugen. 
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[= God] 

[= Zijn heilige Naam eren/loven/prijzen] 
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