
 

 

Psalm 104 vers 1 
 

Waak op, mijn ziel, loof d’ Oppermajesteit; 

Wat zijt Gij groot, wat spreidt Uw heerlijkheid, 

Geduchte God, al luisterrijke stralen! 

Zij baart ontzag door al de hemelzalen. 

Het blinkend licht bedekt U als een kleed; 

De hemel, dien G’ als een gordijn verbreedt, 

En uitspant voor Uw goddelijke woning, 

Verbergt voor d’ aard’ Uw prachtigste vertoning. 

 

[= verspreidt] 

[= ontzagwekkende] [= glansrijke / schitterende] 

[= brengt] 

[= uitspreidt] 

[= verschijning] 

[= hoogste Koning] 

 

Gods heerlijkheid = 
de zichtbare uitstraling  
van de onzichtbare God. 

Zoals God dat bij de tabernakel 
en tempel verborg in een wolk,  

zo houdt Hij dat nu  
verborgen in de hemel 
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