
 

Psalm 102 vers 1 
Hoor, o HEER’, verhoor mijn smeken; 

Laat m’ Uw bijstand niet ontbreken; 

Ai, veracht mijn tranen niet, 

Daar Gij al mijn angsten ziet; 

Als ik, in benauwde dagen, 

U, mijn God, mijn leed moet klagen, 

Wil dan spoedig U ontfermen; 

Wil mij door Uw macht beschermen. 

[= hulp] 

[= Ach] 

[= Terwijl] 

[= verdriet] 

[= medelijden/barmhartigheid laten zien] 

Het is niet bekend wie de dichter van deze Psalm is. 
Waarschijnlijk is de Psalm geschreven in de tijd van de 
ballingschap. Het is een gebed van iemand in nood. In 
het gebed roept hij God om hulp. 
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