Lofzang van Maria : 7

Israél wordt Gods knecht
genoemd. Het was een zondig volk
dat God verlaten had. Maar God zoekt
in Zijn goedheid Zijn volk op

en geeft verlossing/zaligheid/redding
door Zijn Zoon, de Verlosser/Zaligmaker/
Redder te geven, zoals Hi
aan Abraham beloofd had.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;

[= de verlossing/zaligheid/redding] [= toebedeeld/gegeven]

Gelijk Hij, ons ten troost,

[= Zoals]

Aan Abram en zijn kroost,

[= nageslacht]

Voor eeuwig had gezworen.
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