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Hooglied 2 vers 3

‘Als een appelboom

onder de bomen

des wouds,

zo is mijn Liefste

onder de zonen;

ik heb grote lust

in Zijn schaduw

en zit eronder,

en Zijn vrucht is

mijn gehemelte zoet’.


