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Week 1 - Oprecht in de kerk

Zondag 5 januari — Oprechte ouderlingen
Lees 1 Timothels 3:1-3
- In veel kerken is er vandaag bevestiging van ambtsdragers. Zeg de eigenschappen van
ouderlingen die Paulus noemt in eigen woorden (kijk bij kader 4 in de Bijbel met uitleg)!
> Wat zegt vers 1 over ambten in de kerk? Vind jij dat ook?
> Wat doen ambtsdragers voor jou? En wat kun jij voor ambtsdragers doen?

Maandag 6 januari — Gehoorzaam aan ouderlingen
Lees 1 Timothels 3:4-5
- Wat zeggen deze verzen over ambtsdragers?
> Waarom noemt Paulus dit?
> Wat leert het vijffde gebod jou over je omgang met ambtsdragers?

Dinsdag 7 januari — Respect voor ouderlingen

Lees 1 Timothels 3:6-7

- Zeg vers 7 eens in eigen woorden!
> Heb jij respect voor de ouderlingen uit jouw gemeente? Waaruit blijkt dat?
> Bid voor de (ouderlingen in je) gemeente!

Woensdag 8 januari — Oprechte diakenen
Lees 1 Timothels 3:8-9
- Welke eigenschappen van diakenen noemen deze verzen? Zeg ze eens in eigen woorden
(kijk bij kader 5 in de Bijbel met uitleg)!
> Gelden deze eigenschappen alleen voor diakenen?
> Welke les ligt er voor jou in deze verzen?

Donderdag 9 januari — Oprechte vrouwen van ambtsdragers

Lees 1 TimotheUs 3:10-11

- Welke vier dingen zegt vers 11 over vrouwen van ambtsdragers?
> Hoe kun jij deze vier dingen in je leven laten zien?

Vrijdag 10 januari — Oprechte gezinnen

Lees 1 Timothels 3:12-13

- Wat zegt vers 13 over diakenen in hun gezin?
> Als je nog een vader hebt: is hij ambtsdrager in de kerk? Hoe vind je dat? Wat
betekent dit vers voor jou?
> Bid voor gezinnen van ambtsdragers!

Zaterdag 11 januari — Oprechte gemeenten

Lees 1 Timotheus 3:14-16

- Hoe noemt Paulus de kerk in vers 157
> Wat betekent dat voor in de kerk bent?

- Over Wie moet het gaan in de kerk volgens vers 167?
> Wat wil de Heere jou door deze tekst leren?
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Week 2 — Oprecht in het gezin

Zondag 12 januari — Twee levenswegen
Lees Psalm 1:1-2
- Welke twee wegen laten deze verzen aan je zien?
> Op welke weg ben je gelukkig?
> Hou jij van Gods wet (vers 2)? Wat betekent vers 2 voor wat jij vandaag doet?

Maandag 13 januari — Twee levensbomen

Lees Psalm 1:3-4

- Jouw leven is een boom. Op welke boom lijk jij? Waarom?
> Wat wil je bidden voor je leven?

Dinsdag 14 januari — Twee stervenswegen

Lees Psalm 1:5-6

- Hoe loopt het af met de twee soorten levensbomen van gisteren?
> Wat betekent Psalm 1 voor jouw leven?
> Wie heb je nodig in je leven? Bid daar om!

Woensdag 15 januari — Oprecht en eerlijk met je leven

Lees Psalm 15:1-2

- Welke vraag stelt David in vers 1?

- Welk antwoord geeft hij in vers 2? Wat betekenen deze drie dingen die hij noemt?
> Wat betekenen deze drie dingen voor jouw leven?
> Let vandaag op jezelf en vraag jezelf af bij wat je doet: Is dit oprecht? Is dit recht (zoals
de Heere wil?)? Is dit waar?

Donderdag 16 januari — Oprecht en eerlijk met je mond

Lees Psalm 15:1en 3

- Welke vraag stelt David ook alweer in vers 1?

- Wat is het antwoord dat hij geeft in vers 3? Welke drie dingen moet je met je mond niet doen?
> Let vandaag op jezelf en vraag je af bij wat je zegt: Is dit geen roddel? Doe ik hiermee de
ander geen kwaad? Beschadig ik hiermee de ander niet?

Vrijdag 17 januari — Oprecht en eerlijk met je houding
Lees Psalm 15:1en 4
- Welke vraag stelt David ook alweer in vers 1?
- Wat is het antwoord dat hij geeft in vers 4? Welke twee dingen noemt David over je houding
naar anderen?
> Wat betekenen deze twee dingen voor jouw houding naar anderen?
> Geef eens een voorbeeld hoe je dat ziet aan iemands leven?

Zaterdag 18 januari — Oprecht en eerlijk met je geld
Lees Psalm 15 vers 1 en 5
- In het eerste deel van vers 5 gaat het over je laten omkopen of iemand anders omkopen. Dat
kan ook met snoep of iets anders. Heb jij je weleens laten omkopen? Heb jij een ander weleens
proberen om te kopen?

> Wat wil je bidden nu je deze week Psalm 15 hebt gelezen en overdacht?
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Week 3 — Oprecht in het onderwijs

Zondag 19 januari — Onderwijs van Salomo

Lees Spreuken 1:1-4

- Wat is Salomo’s bedoeling met zijn Bijbelboek Spreuken? Wat wil hij jou leren?

- Morgen begint de Week van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Het thema is: integer.
Wat is integer? Wat heeft dat met deze verzen uit Spreuken 1 te maken?

Maandag 20 januari — Onderwijs van God
Lees Spreuken 1:5-7
- Wat maakt je echt wijs (vers 7)? Wat is dat?
> Hoe kom je aan deze wijsheid?
> Bid om deze wijsheid!

Dinsdag 21 januari — Onderwijs van je ouders
Lees Spreuken 1:8-9
- Hoe onderwijzen je ouders (als je die nog mag hebben) jou?
> Hoe ontvang jij hun onderwijs? Wat zegt Salomo daarover tegen jou?

Woensdag 22 januari — Oprecht zijn

Lees Spreuken 1:10-12

- Wat zegt Salomo in vers 10 tegen jou?
> Vind je het moeilijk om nee te zeggen tegen verkeerde dingen?
> Waarom is het wel belangrijk?

Donderdag 23 januari — Eerlijk leven

Lees Spreuken 1:13-15

- Over welke oneerlijke dingen gaat het in vers 13 en 14?
> Wat moet je doen als mensen je vragen oneerlijk te zijn (vers 15)?
> Wat kan helpen om sterk te zijn en niet mee te doen?

Vrijdag 24 januari — Vluchten voor de zonde
Lees Spreuken 1:16-18
- Salomo noemt in deze verzen twee dingen waarom je niet mee moet doen met de zonde
(zie de uitlegin de Bijbel met uitleg: de eerste reden... de tweede reden...). Zeg ze eens in je
eigen woorden!

> Bid om kracht om bij zonden vandaan te gaan en niet mee te doen!

Zaterdag 25 januari — Onderwijs van de Wijsheid

Lees Spreuken 1:20-23

- Wie roept jou om te stoppen met verkeerde dingen? Wie wordt bedoeld met Wijsheid?

- Wat vraagt Wijsheid jou?
> Waarom heb je de Heere Jezus nodig om het goede te doen en het kwade niet te
doen? Deze verzen laten zien dat Hij je daarvoor alles wil geven wat je nodig hebt. Bid
daar om!

© www.bijbelsopvoeden.nl



Week 4 — Oprecht in woorden

Zondag 26 januari — Wijs of dwaas
Lees Spreuken 10:1-2
- Wanneer is een kind wijs? En wanneer is een kind dom?
> Ben jij wijs of dwaas?
> Hoe kunnen dwazen wijs worden? Wat hoor jij daar vandaag over in de kerk?

Maandag 27 januari - Eerlijk of oneerlijk
Lees Spreuken 10:3-4
- Wat is oneerlijk (vers 4a)? Wat is het gevolg?
- Wat is eerlijk (vers 4b)? Wat is het gevolg?
> Hoe eerlijk ben jij? Let er vandaag eens op!
> Bid God om steeds eerlijk te zijn en bid om vergeving wanneer je niet eerlijk was!

Dinsdag 28 januari — Goed of slecht
Lees Spreuken 10:5-6
- In Spreuken 10 gaat het veel over wat er uit je mond en over je lippen komt. Wat lees je
daarover in deze verzen?
> Hoe is het met jouw taalgebruik? Welk taalgebruik wil de Heere horen? Waarom?
> Bid om een wacht voor je lippen en om bescherming van de deuren van je mond!

Woensdag 29 januari — Vaststaan of vallen

Lees Spreuken 10:8-10

- Wat zeggen deze verzen over wijze mensen?

- Wat zeggen deze verzen over dwaze/domme mensen?
> Wat je nu doet, heeft gevolgen voor later. Hoe hoor je datin deze verzen?
> Wat betekent dat voor keuzes die je nu maakt?

Donderdag 30 januari — Liefde of haat

Lees Spreuken 10:11-12

- Welk soort woorden en zinnen komen er uit de mond van iemand die de Heere dient?

- Welk soort woorden en zinnen komen er uit de mond van iemand die goddeloos leeft?
> Praat vandaag positief en liefdevol tegen iedereen!

Vrijdag 31 januari — Bouwen of kapot maken

Lees Spreuken 10:13-14

- Positieve woorden bouwen de ander op. Negatieve woorden maken de ander kapot.
> Heb je weleens gevoeld hoeveel pijn woorden kunnen doen? Wanneer?
> Heb je weleens gevoeld hoe blij je van positieve woorden wordt? Wanneer?

Zaterdag 1 februari — Vergeving en bescherming
Lees Spreuken 10:19-21
- Je hebt vergeving nodig van verkeerde woorden en bescherming nodig om goede woorden te
spreken, zegt vers 19.

> Bid om vergeving van verkeerde woorden en bescherming voor verkeerde woorden!

> Denk vandaag eens na over de woorden die uit Jezus” mond kwamen. Jesaja zegt: ‘Er is
geen bedrog in Zijn mond gevonden’. Hij kan ons leren om onze tong en mond goed te gebruiken:
tot eer van God en tot voeding (vers 21) van onze naasten!
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